Informatie Kunstwerk

Titel: Hoogstraat 38

Do Zevende Hemel

Inventarisatienr.: 0-256

Wijk: Binnenstad
Toponiem: Hoogstraat 38
Kunstenaar:

Jaar van plaatsing:

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogstraat 38 is een voormalig herenhuis, dat in
het begin van de vorige eeuw door architect D. Kok
Jzn. verbouwd is tot Christelijk Gereformeerde
Kerk. In 1959 was het gebouw te klein en verhuisde
de kerk naar een nieuw gebouw. Nu is het een
woonhuis. De eerste bewoner was de kunstschilder
Willem Brauckmann, die het pand de naam De
Zevende Hemel gaf. Een latere bewoner Steven de
Hond liet de Amsterdamse kunstenaar Pieter
Neuteboom de gevelstenen maken. De steen stelt
de hand van Fatima voor met daar omheen zes
driehoekje, die een davidster vormen. De hand en
de ster worden omringd door een ovaal met
kraalprofiel. Tegen het ovaal ligt een soort
dirigeerstok met vergulde knop. Het geheel bevindt
zich op een rechthoek met naar binnen afgeronde
hoeken, dat haar beurt geplaatst is op een
rechthoek, waar vier klavertjesvier uit de hoeken
centraal gericht zijn. In de steen zijn symbolen uit
de islam, het jodendom en de christelijke traditie
verenigd. Het laatste symbool is een dirigeerstok
voor harmonie en voor muziek.



